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B Protestantse Gemeente

ZONDAGSBRIEF

Jaargang 10, nummer 6, zondag 9 november 2025

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur Sixtuskerk
Voorganger: Ds. Martha Kroes
Ouderling: Liza Zijlstra

Diaken: Jelle Jukema
Aansteken kaars: Diaken van dienst
Lector: Sietske van der Ploeg
Organist: Eisje Wissmann
Koster: Sipko Vlietstra
Beamteam:

Douwina Duin en Phillipus Bakker

¢ Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de voorkerk.

LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 283: 1, 2,4, 5 —
In de veelheid van geluiden

Stilte - Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Aansteken kaars van verbondenheid
met partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 8a: 1, 3, 4, 5 —

Heer, onze Heer, hoe heerljik is uw naam
Bemoediging en groet

Lied 8a: 2, 6 —

Het eerste kinderlijk geluid
Kyriegebed

Loflied 304: 1, 2, 3 —

Zing van de Vader in den beginne
1¢ Schriftlezing Oude Testament:
Jona 2: 1-11 (NBV21)

Lied Psalm 130: 1, 3 —

Uit diepten van ellende

2¢ Schriftlezing Nieuwe Testament:
Mattels 14: 22-33 (NBV21)

Tekst: Hou vol

Als ik over het water kon lopen: ik zou het doen

Als ik de maan kon aansteken: moet jij mij eens zien flitsen
Maar de schijn ophouden is het eerste wat je leert op school
Jij denkt dat ik mijn hele leven op orde heb? Ben je gek, joh

Ik ben niet makkelijk om mee te leven
maar het is ook niet makkelijk om te leven
zonder een warme knuffel, een vertrouwd gezicht, een veilige plek

Hou vol, hou vol: we hoeven niet over het water te lopen
Hou vol, hou vol: liefde is eenvoudig, maar dat is genoeg
Kijk dan, hier ben ik: pak mijn handen en houd me vast, lieverd
Hou vol, hou vol: liefde is eenvoudig, maar dat is genoeg

Achter deze simpele glimlach schuilt een ingewikkeld verhaal
En we weten allebei, schat: de waarheid is nooit aangenaam
Maar ik ben doodsbang dat je niet leuk vindt, wat je zult zien
Weet je 't zeker? Ben je klaar voor wie ik echt ben?

Ik ben niet makkelijk om mee te leven...
Gered door genade
Hou vol, hou vol...

Muziek: Opwekking 789 — Lopen Op Het Water (zie tekst achterkant bladzijde)

Verkondiging

Muziek: Hold on— Armin van Buuren & Davina Michelle
Dankgebed en voorbeden — stil gebed — Onze Vader -

Collecte
1¢ KIA Najaarszending, China
2¢ Kerkrentmeesters

Slotlied 978: 1, 3, 4 — Aan U behoort, o Heer der heren

Zegen — Amen
Orgelspel



Toelichting 1¢© collecte: KIA Najaarszending, China

Advies en diaconale trainingen
Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze laten

zien dat ze er zijn. Ze zoeken mogelijkheden om Gods liefde in daden om te zetten, om zo aanwezig te zijn

in de Chinese samenleving. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaafden,
of hebben preventieprogramma's rond verdovende middelen en HIV/AIDS. De Chinese Raad van Kerken ondersteunt
plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van
‘Collecte najaarszending China .

2¢ Kerkrentmeesters, NL25 RABO 025 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum.

Bloemengroet:
Zondag 2 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Ane en Hilly
Tjallingii-Buwalda, Van Haersoltestrjitte 24.

Maandag 10 november 19.30 uur Moderamen MFA It Waed
Donderdag 13 november  9.45 uur Koffieochtend MFA It Waed
Donderdag 13 november 19.45 uur Thema-avond Nicea MFA It Waed

Tekst: Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein:

Geest van God, leer mij te gaan over de
golven,

in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U
mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen
dragen.

Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in
uw nabijheid.

Refrein:

Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt
ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:
website@pknsexbierumpietersbierum.nl

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de
website www.pknsexbierumpietersbierum.nl
De kerkdienst bekijken is mogelijk via:
www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand)
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